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DE MOOISTE
PLEK OP AARDE

Het Ketelmeer is een randmeer dat is ontstaan in 1956 door de inpoldering van Qostelijk
Flevoland. De randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land,
niet verdroogt en verzakt. Het Ketelmeer is deel van de recreatieve Randmerenroute.

Ik noem het vaak mijn jeugdgebied maar dat is niet helemaal waar want dat jeugdgebied
is het Ganzendiep, een zijriviertje van de IJssel. Maar vanaf dat ik m’n eerste boot kocht,
was het Ketelmeer grootwater.

HENK DE VELDE

Vlak voordat het IJsselwater het Ketel-
meer instroomt, kun je stuurboord uit
het Kattegat in. Nu denken wij natuur-
lik direct aan het gebied tussen
Denemarken en Noorwegen maar hier
in de lJsseldelta ligt ook een Kattegat.
De echte naam is Kattendiep maar
voor mij zal het altijd het Kattegat blij-
ven.

EILANDJES

Dit hele gebied van de oorspronkelijke
|[Jsseldelta is prachtig gecultiveerd tot
een natuurgebied dat men graag ver-
gelijkt met de Biesbosch. Er zjn
eilandjes aangelegd en er zijn eiland-
jes ontstaan. Op een gegeven mo-
is men
begonnen met een slipdepot: het IJs-
seloog. Dit depot, waar vervuilde slip
ligt opgeslagen, werd een basis van
weer een nieuw natuurgebied en daar
ligt de Solitario nu ten anker.

ment in  het Ketelmeer

1In de lagune, met de Solitario op de achtergrond. 2 Een rustige avondstemming in de IJsseldelta.

PLANNING

Velen plannen een zomerseizoen en
vaarroute ver van te voren. Dat heeft-
zijn voordelen. Ik ken ook mensen die
niks plannen: “Ach, als het weer goed
is nemen we de boot en gaan het
weekend lekker weg en komt de zo-
mervakantie dichtbij dan kunnen we
altijd nog iets plannen”.

Bij mij zit het plannen in mijn bloed.
Alleen met plannen kreeg ik mijn grote
zeilreizen voor elkaar. Plannen en
doorzetten. Nooit opgeven. Daar is na
2011 verandering in gekomen. In het
kort: ik kocht de Solitario en maakte
het jaar erop de tocht naar Spitsber-
gen en het jaar er op de prachtige
tocht naar Galicié. U leest het goed:
plannen en doorzetten. Maar er is na
al die wereldreizen ook een bepaalde
rust in m’n leven gekomen.

De eerste dag is het bewolkt en het
regent af en toe een beetje. Ook staat

er wind maar in de doorvaart door het
lJsseloog lig je altijd beschut.

ANKEREN

Ankeren, daar hebben we het over. Dit
is ankergebied en ‘nee’ dan is er geen
terrasje om een koud biertje te nemen.
Je moet eten en drinken meenemen,
maar ach dat kennen we wel. Onze
boten, hoe klein ook, hebben altijd
nog meer comfort dan het tentje op
de hei. Soms wordt er gezegd dat je
met dat tentje nog meer ondergedom-
peld wordt in moeder natuur, maar
dan kennen ze DIT gebied niet.

Het is hier stil, het is hier prachtig. Hier
heerst rust. Nederland is meer cultuur
dan natuur (bijna heel Nederland is
gecultiveerd), maar hier heerst natuur.
Behalve misschien een paar weken in
het hoogseizoen want dan weten heel
veel watersporters, veelal uit de om-
geving, dit gebied te vinden.



e most beautiful place on earth.... 4 iris spuit het onderwaterschip van de Solitatio

on. 5 Op het droge bij jachtcentrum Gicom.

Afgelopen winter lag ik in de haven
van Roggebotsluis. De Solitario was al
drie jaar niet meer uit het water ge-
weest. Toen het voorjaar kwam keek
ik eens naar de mogelijkheden. Min
werfbeurten deed ik eigenlijk altijd bij
Rhebergen in  Amsterdam-Noord,
maar nu wilde ik hier in de buurt eens
zien. De Roggebotsluis bleek geen
optie. Die heeft een eigen vaste kraan
tot 8 ton; de Solitario weegt 26 ton.

KETELHAVEN
Niet ver hier vandaan ligt Ketelhaven:
een grote mooie haven, direct aan het

Ketelmeer. Er ligt maar één brug tus-
sen en je bent op het IUsselmeer. Voor
ons motorbootvaarders is die brug
helemaal geen belemmering want wij
varen er gewoon onderdoor.

Bij Ketelhaven ligt de Ketelsluis met
een verval van 5 meter. Daar ga je de
Flevoland binnen en eenmaal door de
sluis ligt 500 meter verderop aan
stuurboord Gicom jachtcentrum met
een portaalkraan van 70 ton. Daar
ging ik op de wal voor een onder-
houdsbeurt. Dat bleek een gouden
greep. Kundig en vriendelijk perso-
neel, een watersportwinkel en de mo-
gelijkheid om ook zelf aan je boot te
werken.

Mijn vaar-maatje Iris hielp me een paar
middagen. Eerst met het afspuiten
van de boot. Je kunt dat laten doen
door het personeel van de werf, maar
je mag het ook zelf doen. Daarna
haalde Iris de oude zink-anodes eraf
en hielp ze met de antifouling. Na 2
jaar veel op zoutwater en een jaar op
zoet zag het vlak er nog behoorlijk
schoon uit. Wel was te zien dat de
zelfslijpende antifouling dun aan het
worden was; twee nieuwe lagen
deden het scheepje goed.

De boegschroef en de tunnel ervan
zaten vol met kleine mosselen. Dat
hebben we schoongemaakt. Daarna
smeerde ik boeg- en hoofdschroef in

met uierzalf. Dat was me aangeraden
door een kennis die haar hele onder-
waterschip er elke drie jaar mee in-
smeert en nooit aangroei heeft.

Na twee weken ging de Solitario terug
in het water. Iris hielp me terug naar
het Ketelmeer, door de Ketelsluis. Ze
kan deze zomer niet mee; het leven
(dat wil zeggen: een vaste baan en het
begin van een nieuwe studie) houden
haar aan de wal.

SCHUILPLAATS

Deze delta heeft me altijd al bezig ge-
houden. In mijn jeugd las ik de boeken
van Anne de Vries; Reis door de
nacht. Dat ging over de Tweede We-
reldoorlog en als kind dacht ik: om me
voor de vijand te verbergen zou ik een
boot kopen en me verschuilen in het
rietmoeras van het Kattendiep...

Neem nou het Keteleiland, een lap
land van 46 hectare, ingeklemd tus-
sen de Stroomgeul en de IJssel en
slechts bewoond door zes reeén en
talloze vogels. Een el dorado voor wie
van de natuur en stilte houdt. Op wat
recreatieve vaargasten na zet prak-
tisch geen mens hier voet aan wal.
Niemand? Jawel, één persoon trot-
seert al twintig jaar dagelijks weer en
wind om het eiland te onderhouden:
Anton Wezenberg. Het enige huisje op
het eiland is een optrekje met de poé-

tische naam Camper Zand en hier
woont Wezenberg (74) al 20 jaar lang
een groot deel van het jaar. Ziin werk-
zaamheden bestaan grotendeels uit
het onderhoud van het eiland. Wezen-
berg deelt dit werk met de Vereniging
tot Behoud van de Vrije Natuur, die
een deel van het eiland beheert.

Er is een haventje en menig Kampe-
naar heeft dit haventje in de loop der
jaren ontdekt. Van voorzieningen is
geen sprake. Sommigen slaan hier
hun tentje op als ze willen overnach-
ten, dat is dan ook alles. Er lopen een
paar koeien van een boer aan de
overkant. Die worden er per boot in
het voorjaar heengebracht en in de
herfst weer terug.

VEEL ‘MOOISTE PLEKKEN’
Ik heb hier een boek liggen en de eer-
ste zin is: This is the most beautiful
place on earth. De tweede zin luidt:
There are many such places.

Kort geleden kochten vrienden van mij
een huis op Ibiza. Twee andere vrien-
den waren daar net twee jaar geweest
met hun boot en waren blij weer weg
te gaan. Je kunt je de vraag stellen: is
de mooiste plek op aarde een plek om
te blijven of slechts te bezoeken. Je
kunt foto’s nemen van zo’n plek en die
daarna altijd als herinnering met e
mee dragen. |k heb echter eens een

opstapper gehad die juist géén foto’s
maakte. Hij zei: als het zo mooi is, dan
hou je dat beeld altijd in je hoofd.

Ik lig nu een week in de lJsseldelta.
De eerste ankerplek was in het lJssel-
00g en na drie dagen dacht ik:
waarom zou ik weg gaan? Intussen
heb ik nu op vier plekken gelegen en
twee er van waren ‘the most beautiful
places on earth’.

De eilanden in de Jsseldelta zijn alle-
maal aangelegd. Als je kijkt naar de
oude kaarten, dan zie je dat het een
kale kust was. De lJssel was zeer
zeker een delta. Er kwamen diverse
stromen in uit waaronder naast de
Isala (lJssel) het Ganzendiep, het
Noorderdiep en het Zuiderdiep. Het
Ganzendiep komt nu uit in het Zwar-
tewater en het Noorderdiep is afge-
sloten. Het Zuiderdiep bestaat niet
meer. Het enige originele eiland -
toen en nog steeds - is het Kamper-
eiland. Dat is prachtig boerenland met
boerderijen op terpen. Als je er door
rijdt, heb je niet het gevoel op een ei-
land te zijn.

De hui.dige eilanden zijn dus aange-
legd en daarna heeft men de natuur
Z'n gang laten gaan. Dat laatste is
weer niet helemaal waar, want in Ne-
derland laat men de natuur niet z'n
gang gaan. Daar zorgen Rijkswater-
staat en Staatsbosbeheer voor.
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DOORVAART

Een mooie doorvaart scheidt de Han-
zeplaat van het Oog. Men liet het gras
en de bomen groeien en door het een
vogelbroedplaats te maken, gaf men
de vogels de kans. Er staan overal
bordjes dat het verboden is je aan wal
te begeven. Alleen het Keteleiland is
eigenlik toegankelijk. Daar ligt ook
een grote voormalige Rijkswaterstaat-
aanlegkade, die nu voor de watersport
is. De ingang daar naartoe is beboeid,
maar er staat niet meer dan 1,50
meter water. Naast die voormalige
werkhaven liggen mooie strandjes en
is het heerlijk toeven. Midzomer is het
er ook druk. Wil je de drukte vermij-
den; kies dan een ankerplek. Ook het
lUsseloog kan in de zomer druk zijn.
Maar het zijn meest stiltezoekers. Je
hoort er nauwelijks harde muziek of
gelal. Het is er stil, op het geruis van
de bomen na en het getjilp van de vo-
gels.

ONRUSTIG

Afhankelijk van de wind zoek je een
plek in lij. In het Oog lig je eigenlijk al-
tiid goed. Bij de andere eilanden is het
verstandig op de wind te letten en in lijj
te ankeren. Doe je dat niet dan kan
het water behoorlijk onrustig worden.
Er loopt altijd een stroom uit de IJssel

en die gaat ook door het Kattendiep
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en vooral door de Stroomgeul.

Op de kaart had ik tussen twee eilan-
den dieptes zien staat tussen 1,70 en
1,90 meter. Het was geen doorgaande
route want aan de zuidkant wordt het
ondiep. Nu had ik gelezen dat Rijks-
waterstaat nieuwe ondiepe rietgebie-
den had aangelegd. Om dat riet de
kans te geven is er een drijvende be-
schutting voorgelegd. In het midden
tussen de twee eilanden ligt een hele
rij ‘verboden in te varen’-boeien. Daar
wilde ik juist heen. Ik voer zachtjes
door en ankerde net ten noorden van
een klein eilandje. |k kon ook niet ver-
der want het werd gauw ondiep. We-
derom lag ik op een ‘most beautiful
place on earth’.

Het was heerlijk rustig, geen ander
schip te zien. Aan de zuidkant liggen
drie kleine eilandjes. Op het water dre-
ven tientallen witte zwanen. Ik roeide
naar de wal en zag het bordje ‘verbo-
den gebied'. Ik bedacht me dat ik wel
een elektrische buitenboordmotor zou
willen hebben want hier hoort zo’n
knallend oud tweetakje niet thuis.
Tegen de avond zag ik in de vaargeul
van het Kattendiep de boot van de
Waterpolitie en ‘ja’ ze hadden mij op-
gemerkt en kwamen naar mij toe. Na-
tuurlijk wist ik dat ik hier niet mocht
liggen. Na het bootje aan boord te
hebben gehesen, heb ik een ander
plek gezocht.

Dit gebied is zo wonderlijk mooi. Er
zijn geen havens en geen terrassen.

KETELMEER

Het Ketelmeer is vanuit elke windstreek te berei-
ken; vanaf het |Jsselmeer (onder de Ketelbrug
door), vanaf de Randmeren, vanaf de IJssel en
vanaf het Zwartewater. In de omgeving zijn enkele
jachthavens gevestigd. Het is vanaf het |Jsseloog
1,8 km naar Ketelhaven, 15 km naar Kampen, 7,5
km naar Roggebotsluis en 1,8 km naar Schokker-

haven. Voor werfwerkzaamheden ligt net binnen

Geen geroezemoes van mensen, hui-
zen en straten. Wolken drijven over.
Een merel roept. Vogels tjilpen. Of het
nu roepen is of zingen, ik word wak-
ker van de vogels en luister. Dit is
geen onprettige manier om gewekt te
worden. Van zingen is geen sprake
omdat vogels geen strottenhoofd heb-
ben, heb ik eens gelezen. Vogels laten
de lucht trillen met behulp van mem-
branen in de syrinx. Maar de term
‘fluiten’ is ook niet helemaal correct.
Wel speelt de snavel zichtbaar een rol.
Vrijwel iedere vogelsoort heeft een
unieke zang, zodat soortgenoten el-
kaar kunnen herkennen.

De oevers zijn groen. Goed ik geef
toe: het is zomer. Maar met een echte
herfststorm zou ik ook wel een keer
ten anker willen liggen in het IJsse-
loog. Luisteren naar het geluid van de

.

CHOKKERHAVEN

6 De IJsseldelta bij zonsondergang.

wind, naar de krachten van de ele-
menten. Ver weg en zo dichtbij...

Z0 GROEN, ZzO MOOI

Aan de oost- en de noordkant van het
Oog en de Hanzeplaat liggen onge-
veer twintig meter uit de wal bassalt-
blokken. Daar overheen is grond
gestort en deze kunstmatige riffen zijn
nu begroeid. Daarachter ligt een soort
binnenwater; een lagune en daar kun
(mag) je met een kano doorheen. Ik
lag hier eens ten anker met een goede
kennis die de wereld ooit over was ge-
zworven met haar zeilboot. Ze zag die
lagune en zei; ik heb net het gevoel
alsof ik op de San Blas eilanden in
Panama lig. Zo groen, zo mooi. Ik
moest denken aan wat Jules Deelder
ooit schreef: ‘Ach als ik m'n ogen tot
doe, dan ben ik in Honolulu.’ @

’

de Ketelsluis (verval 5 meter) het jachtcentrum

Gicom, met een 70 tons botenlift. Hier kun je lig-

gen in de winterberging, maar ook terecht voor re-

paratie of ander onderhoud.

Zowel in Ketelhaven als in Schokkerhaven is er een

uitstekend restaurant.
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